
  “Ten Anker”   
 
Dit webmagazine bestaat uit een combinatie van ei-
gen speurwerk, binnen gekomen berichten en aan-
geleverde redactie, gein en ongein over de Konin-
klijke Marine, Koopvaardij, Visserij, Binnenvaart en 
ander maritiem nieuws uit het heden en verleden. 

  
 

       
 

 
 

Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als verleng-
stuk en is onafscheidelijk verbonden aan de website:  

https://www.tenanker.com  
en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar is vermeld. 

 
 

 
 

Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een teken dat ik het goed heb 
neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke 

toestemming voor te vragen. 
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De Post Actieve Marinevereniging op stap 
 
 

   
 

 

 

https://www.tenanker.com/


We schrijven januari/februari 2023…. 

De Post-Actieve Marine-vereniging, u allen wel bekend van ’t Schrijfhoutje dat nu bij regelmaat 

in combinatie met ons Publicatiebord op uw scherm voorbij komt heeft voor zijn leden een 5 

daags arrangement in elkaar geflanst en is aangemeerd nabij het Schlosshotel Sophia te 

Bleiwasse in Duitsland. 

   

 

 

. 

 

Dinsdag 4 april 2023, …  

Vandaag moet de redactie verstek laten 

gaan met het verzenden van het 

Publicatiebord / Schrijfhoutje combinatie 

daar we druk waren met koffer pakken, 

sokken stoppen, schone pendek voor 

een paar dagen, tandenborstel en wat Duitse Marken voor onderweg. 

10.15 was het zo ver…. , na de koffie vertrokken uit Dordrecht over de A 16 / A 50 naar de 2 in 

Duitsland richting Dortmund waar het wat drukker en drukker werd. Na wat uurtjes over de 

Autobahn te hebben gesjeesd kwam ik bij de Kamenerkreutz, wat voor mij een teken was SB uit 

te manoeuvreren waarna we na c.a. 7 km weer BB uit konden koersen in de richting van Kassel 

teneinde in het Sauerland te belanden.  

Om c.a. 13.00 uur even een sanitaire stop gehouden, brandstof voor de inwendige mens in de 

vorm van Bratwurst en koffie naar binnen gewerkt zodat we de reis weer konden voortzetten. 

Bij aankomst van het mij 

bekende hotel Sophia 

wachtte mij echter een 

verassing daar ik altijd heel 

enthousiast wordt 

ontvangen door Marco, 

doch deze was door onze 

eigen PingPing Meister Ton 

(Duits voor 

penningmeester) afgezet en 

deze nam de honneurs 

waar. 

Verassend nog goed ook, 

want hij heette ons welkom 

en vertelde netjes waar wij 

koffie en gebak konden verkrijgen en 

verwees ons naar onze hotelkamer.   

Uw redacteur was er bij 

en zal hiervan verslag 

maken….. 

 

  PING-PINGMEISTER TON MEIJDAM ALS RECEPTIONIST 

Waar ben ik aan 

begonnen?? 



In de Lounge en bij de bar was het voor velen een weerzien van diverse collegae vanuit de 

PAM, maar vooral ook vanuit onze jaren van weleer, de jaren dat we elkander hebben ontmoet 

op een van de vele plaatsingen, sommige zelfs van de vele reizen over de aardkloot.  

De sfeer zat er gelijk vanaf seconde één in, en is ook niet meer verdwenen…. 

 

Na de lange zit in de auto en nadat 

ieder gewend was geraakt aan de 

goed zittende stoelen in de lounge ging 

de toko op het tokopleintje open en 

werd er heerlijk geel vocht met een 

schuimkraag geserveerd, en voor 

diegene die daar niet van hield was er 

volop keuze in andere kleuren en 

geuren. 

 

 

Om c.a. 18.00 uur 

was het aanvang 

avondmaaltijd en 

werd ons verzocht in 

het restaurant aan te 

schuiven alwaar die 

avond een heerlijk 3 

gangen diner werd 

geserveerd. 

 

  

De tafels waren zoals vanouds 

keurig gedekt, voorzien van 

een broodje en kruidenboter, 

waarna het zeuntje in de vorm 

van het bedienend personeel 

de soep kwam opdienen…. 

In het restaurant stond een 

heerlijk saladebuffet klaar waar 

ieder vrij gebruik van kon 

maken. 

De hoofdmaaltijd bestond uit  

Schweinenbrath mit Kartoffelen 

kroketjes en Gemüse.  



Na het toetje was ieder maagje weer gevuld, doch om de calorieën weer kwijt te raken stond er 

nog een avondwandeling gepland naar het dorp. 

O.l.v. onze jolige ober en gids 

Ralphie was het een leuke 

afsluiting van deze dag die we 

gezamenlijk voort hebben gezet 

in de lounge en aan de bar. 

Dag 2:  

Deze dag stond gepland als 

busreis, doch de buschauffeur 

liet verstek gaan daar hij ziek 

was geworden, misschien wel 

door het idee dat hij dat zooitje 

ongeregeld uit Nederland 

moest vervoeren, maar helaas 

het zij zo… 

Ik opperde nog me beschikbaar 

te stellen daar ik op mijn 65ste 

van het CBR gratis en voor niets een T rijbewijs had gekregen, maar allemaal op de huifkar 

achter een tractor aan zag het bestuur niet zitten en dus werden de afspraken aangepast.  

Ieder had deze dag vrij en 

zodoende konden we ons zelf 

bezig houden…. 

De een ging fietsen of wandelen 

en de ander pakte de auto en 

verkoos de stad Padderborn te 

bezoeken met  zijn heerlijke 

binnenstad, fijne terrasjes en…. 

Apfelstrudel  met een heerlijk 

vanillesaus.  

Zelf verkoos ik het Sauerland te verlaten en een totaal voor mij onbekende weg te volgen door 

diverse plaatsen waar ik in al die jaren nog nooit was geweest.  

 

Opvallend tijdens deze rit was dat de gehele 

natuur zienderogen achteruitgaat en er 

enorm veel boomkap wordt bedreven…  

Na informatie over de reden bleek dat de 

oorzaak gezocht kon worden in een soort 

Boktor die huis heeft gehouden. Thans zijn 

ze druk doende een en ander te herstellen 

daar er van de Fauna ook niet veel meer 

over is… 

 

Al toerend bleek ik bijna 2,5 uur van het 

hotel te zijn verwijderd, dus tijd ons gezellige 

nest terug te zoeken. 

 



 

 

 

 

 

Eerst maar even een borrel, biertje of 

anderszins naar binnen werken; Hans en 

Joost gaven het voorbeeld, waarna we 

allen aanschoven  in het restaurant… 

Nadat de soep was opgediend konden we 

aanvallen want deze avond heeft de kok 

zich meer dan uitgesloofd door een 

gigantisch lopend buffet neer te zetten 

volledig op z’n Italiaans, en…..ook hierbij 

stond het salade buffet klaar als aanvulling.   

 

Deze avond eindigden wij met levende muziek; alhoewel ik nooit heb begrepen dat muziek 

levend kon zijn moest ik constateren dat er flink werd gedanst op de zang en vooral op de 

klanken die uit zo’n toetsenapparaat kon komen. 

Zelfs ik heb me laten verleiden mij op de 

vloer te begeven. Ach, zal aan de leeftijd 

liggen toch… hoe ouder hoe gekker en 

het wordt steeds moeilijker de maat te 

houden… 

 

Nadat ieder zijn tampat had gevonden en 

de nodige snurkklanken teweeg wist te 

brengen was het overal, en aanvang 

ontbijt tussen 8 en 10 uur. 

Het bestuur had aangekondigd dat we om 

10.15 uur moesten verzamelen voor een 

busreis door het Sauerland en daarna  

zetten we koers naar Detmold. 

 

Aan de rand van het Teutoburgerwoud in 

de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen ligt het stadje Detmold. Deze plaats staat bekend om 

zijn historische bezienswaardigheden en het grote aanbod aan cultuur. Een ideale plaats dus 

om te bezoeken tijdens een vakantie in 

Duitsland, dus ook voor onze Pammers.. 

 

Na inlevering van onze 

passagierskaarten mochten we allen de 

benen strekken met de belofte om 1445 

uiterst weer terug te zijn, zodat we met 

de thuisreis kon aanvangen. 

Het was een korte wandeling naar het 

centrum van de stad, die boordevol 

cultuur zat en je jezelf best wel kon 

vermaken … 

Even voorproeven Arie… 

Chauffeur Gert 



Winkels, terrasjes, ijssalons ten overvloede waar dan ook veel gebruik van is gemaakt, maar 

ook lekker in het zonnetje genietend van de rust en de scheepshond?.... die vond het allemaal 

wel goed en ging er lekker bij liggen. 

 

Bij de meeste busreizen zijn er altijd wel mensen die het met de tijd niet zo nauw nemen, maar 

zoals ex-marinemannen betaamd waren wij keurig op tijd om de thuisreis te aanvaarden… 

 

Onze VZ is ook aan het werk gezet en ging met de pet rond in de vorm van een plastic tas voor 

de chauffeur. 

(overigens niet gezien dat deze is afgegeven, dus als de VZ binnenkort een nieuwe auto heeft 

???? lol ) 

Bij thuiskomst was er nog even tijd om een groepsfoto te maken..  

Als ik alle kopjes tel, mis ik volgens mij een enkeling, misschien vanwege de sanitaire hoge 

nood… tel u ze maar even na en laat me weten hoeveel je er telt. .   

 

Na even wat opfrissen en een alcoholische versnapering was het wederom aanvang van het 

diner.  

Dit keer is de kok van het Italiaanse uitgeweken naar de tropen en had hij een overheerlijk 

Oosters buffet in elkaar geflanst, jawel inclusief de sambal die niet ontbrak. 



 

Na de lunch werd   

door het bestuur uit 

monde van Ton 

Meijdam aangegeven 

vanavond een Quiz 

te hebben geregeld, 

maar voor het zover 

was werd deze quiz 

ingeleid met muziek 

uit de trekdoos van 

een onzer Pammers, 

die de bekende 

klanken van meezing 

liederen eruit wist te 

persen. 

 

Dat zijn natuurlijk 

smaakmakers van de bovenste plank waar vele op inhaakten... 

 

Nadat de tijd was aangebroken om met de quiz van start te gaan kreeg ieder een wedstrijd- 

formulier waarop je per vraag die werd gesteld aan kon geven A – B – C of D . De totale 

bemanning inclusief de meisjes deden hieraan mee en er werd uiteraard heftig gediscussieerd, 

maar met humor ten top.    

Uiteindelijk was er na controle van de uitslagen een prijswinnaar…. 1 fles Jagermeister !   

 

In zijn beleving hebben we met z’n alle deze prijs verdiend dus kwam er als 

snel een hele partij borrelglazen uit de kast en konden we met z’n allen 

proosten op deze geslaagde quiz en avond.  

Dat noemen ze nu bij de Marie “saamhorigheid” 

 

Na ons de slapers uit de ogen te hebben weggespoeld en we daarna 

wederom hebben kunnen genieten van het welbekende ontbijt, wat altijd weer door hotel 

Sophia is opgediend, kregen we te  verstaan dat de geplande bus-boot-busreis niet door kon 

gaan daar de chauffeur nog steeds ziek was, hij vermoedelijk last heeft gehad van alle telorren 

(Javaans voor eieren) en daardoor slecht kon zitten… 

Sophia had dat al 

voorzien want bij het 

ontbijt was er voor ons 

telorren mata sapi 

gemaakt. (javaans voor 

een spiegelei, letterlijk 

een ei als een 

koeienoog).  

 

Nieuw ingelast  was nu 

een vaartocht op de 

Diemelzee waar we wel 

met eigen vervoer naar 

toe moesten, maar zo 



flex als we zijn was dat geen probleem en na de vaartocht konden we ons melden in het 

restaurant voor een High-tea, helaas hadden de weergoden deze dag meer medelijden met de 

natuur als met ons uitstapje en lieten rijkelijk de kranen open om te prewetten… 

 

Niet getreurd maar wel nat begaven we ons allen naar ons schip en genoten van dit uitje wat 

letterlijk in het water was gevallen…  

Al met al zat ook de stemming er goed in en met een bakkie pleur kon er toch niets verkeerd  

gaan…  

 

Onze regelateur 

kwam als 

laatste de 

loopplank op 

 

 

 

Zeuntje van bak 

3 Ton sloofde 

zich al snel uit 

om de beslagen 

ramen van onze 

adem te 

ontzien, maar 

dat gelukte hem 

maar half, je 

kan zien dat hij 

het was 

verleerd. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Arie als oude Naut wilde zijn stuurkunsten 

vertonen, doch dat werd afgeraden want 

de Diemelsee was op het diepste punt 32 

meter diep…. En je weet maar nooit! 

 

 

  

In het gangpad aan boord was de ruimte 

rijkelijk voorzien van steunpilaren waarop 

er aan enkele dames werd gevraagd de 

thuis beproefde paaldans kunsten te laten 

zien, maar toen was er niemand thuis… 

Ik ga echt niet 

paaldansen 



 
 

Na de vaartocht was het weer gedaan met de pret, doch de goden hebben de waterkraan 

afgeknepen zodat we toch droog, op wat kleine spatten na, weer terug waren in het hotel voor 

de eerder genoemde High-tea  

Dit is subliem en verassend te noemen, 

nog nimmer heb ik het zo verzorgd 

gezien… alles er op en eraan, gezien dat 

er weinig voorbereidings tijd was want dat 

kwam op als kakken doordat de chauffeur 

te veel eieren op had… 

 

Vele hebben hier lopen proeven, 

smikkelen en we genoten allen weer van 

wat de PAM, samen met dit hotel, in 

elkaar had gedraaid. . 

 

 

Nu het buiten droger en droger werd ben 

ik nog even terug gegaan want ondanks 

dat ik al meerdere malen hier ben 

geweest ben ik nog nooit aan de voet van 

deze stuw geweest, en heb nu een weg 

weten te vinden waarop het bereikbaar 

was… 

 

 

 

 

 

 

Kijk even naar het vogeltje 

…. 



Wat een imposant uitzicht is dat en dan voel je je toch wel klein hoor.  

 

 

 

Op deze foto zie je 

het overtollige water 

stroomafwaarts zijn 

weg vervolgen door 

dit landschap 

 

 

 

Het idee alleen al dat 

je na zo’n breuk dit 

gewoon niet overleeft, 

de huizen achter ons 

zijn nietig en dan 

moet je nagaan dat 

dit nog maar een 

kleine is, hoor…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de andere kant van de Dam 

zie je er eigenlijk weinig van… 

daar is het vredig, rustgevend en 

groen… 

 

 

 



Maar ook deze geslaagde dag liep tegen het einde aan en we begaven ons weer terug naar het 

hotel waar voor onze laatste diner een vier gangen menu werd voorgeschoteld… 

 

 

 

 

 

 

Joke Meijdam is normaal moeilijk te vangen in de 

camera daar zij zelf altijd achter de camera fungeert 

maar voor deze keer….. 

 

Ach, zo zie je maar, een oude Naut kan je zoiets toch 

niet weigeren ? 

 

 

 

Moe en voldaan van alle indrukken deze dag hebben we afgesloten met een Bingo avond. 

Onder toeziend oog van het bestuur heeft onze Duitse ober Ralphie Bingomaster gespeeld en 

getracht alles in het Nederlands te doen.. 

Ik weet niet of je een Duitser wel eens Nederland hebt horen spreken , maar dat was humor… 

 

Resumé… 

Deze dagen nemen ze ons niet meer af.. dit is een schoon voorbeeld hoe een digitale 

vereniging kan functioneren. Ik heb voortdurend mensen gepolst over hun ervaringen alhier in 

dit hotel en qua organisatie vanuit het bestuur. 

Opmerkingen: 

Super, alles tot in de puntjes geregeld eten alsmede het hotel een dikke pluim en 

opvallend…geen ene wanklank gehoord. 

Ik kende niemand bij binnenkomst en binnen no-time kende ik iedereen. De 

saamhorigheidsgeest van vroeger kwam hier weer tot leven. 

Voor de redactie even 

poseren… 



 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Uiteraard moest ik nog even babbelen met de eigenaar/manager Marco Hofhuizen… 

Hij probeerde zich snel te verschuilen achter zijn grote hazenoren, maar het is me gelukt een 

plaatje van hem te schieten… 

 

 

Marco, bedankt namens allen die ik heb 

gesproken, Jouw gastvrijheid, en 

aanstekelijke enthousiasme draag je niet 

alleen uit naar je gasten, maar ook naar jouw 

personeel, en dat is iets wat wij voelen ! 

 

Top man… 

 

Bestuur PAM… 

 

Ik schrijf dit op eigen titel, maar denk dat een 

ieder hier wel achter zal staan… 

 

Bedankt uit de grond van mijn hart ! 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Voor de lezers van onze web-magazine….. 

Lidmaatschap van de PAM kost € 1,00 per maand, af te rekenen 1 x per jaar, oftewel € 12,00 

Dat is nog minder dan een kratje bier, en ben je 80+ dan is het zelfs gratis… 

 

Ik bedoel maar… 

Uw redacteur,  Arie Krijgsman 

 


